
 

 
 

Er is hoop 
voor mij! 
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ER IS HOOP VOOR MIJ! 
Dit ben ik! 

(Versier de rand van deze tekening met jouw vingerafdrukken. 

Gebruik inkt, verf of een viltstift.) 

 

 

Wees niet bang, want Ik zal je bevrijden, Ik heb je bij je naam 

geroepen, je bent van Mij! (Jesaja 43:1) 
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Over mij 
 
 

Mijn leeftijd is: __________________________________ 

Mijn verjaardag is: _______________________________ 

Mijn lievelingskleur is: ____________________________ 

Mijn lievelingseten is: ____________________________ 

Mijn lievelingsboek is: ____________________________ 

Mijn beste vriend(in) is: ___________________________  

Mijn lievelingssport is: ____________________________ 

Mijn lievelingsdier is: _____________________________ 

Mijn lievelingsliedje is: ____________________________ 

Hier woon ik: ___________________________________ 
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WAT GEBEURDE ER MET MIJN LAND? 

 

Misschien is er een natuurramp, groot conflict of een 

burgeroorlog in jouw land geweest waarbij veel mensen 

moesten vluchten. 

  

Een oorlog of een burgeroorlog is een verschrikkelijke schok 

voor een maatschappij waar mensen die vaak samenleefden 

als buren en vrienden, plotseling vijanden worden en beginnen 

te vechten, te stelen, te doden en te vernietigen. De sterkere 

groep zorgt er vaak voor dat de andere groep moet vluchten. 

Huizen en bezittingen worden ingenomen door de sterkere en 

gewelddadigere groep. Vaak brengt dit vreselijke instabiliteit 

teweeg in de regio, wat zorgt voor armoede en angst als 

heftige realiteit voor een lange tijd. 
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GOD ZAL MIJN LAND HELPEN! 

 God houdt van mijn land—God heeft mijn land gemaakt. 

 God houdt van de mensen in mijn land—Hij heeft ons 

een sterk volk gemaakt. 

 God zal mijn land helpen en mij helpen om de 

problemen van oorlog en conflict te boven te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Maak een tekening van waar je was voor je moest vluchten.) 
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VOOR HET CONFLICT BEGON 
Kleur het gezicht in dat laat zien hoe je je toen voelde. 
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NADAT HET CONFLICT BEGON 
Kleur het gezicht in dat laat zien hoe je je toen voelde. 
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VOOR HET CONFLICT BEGON 
(Maak een tekening van hoe je je toen voelde.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADAT HET CONFLICT BEGON 
(Maak een tekening van hoe je je toen voelde.) 
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DINGEN DIE IK BEN KWIJTGERAAKT 
Teken in de ballonnen dingen die jij bent kwijtgeraakt door de oorlog en 

de vlucht. (Ben je een dier verloren? Je lievelingsspeelgoed?) 
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MIJN VRIENDEN OF FAMILIE DIE ZIJN 
OMGEKOMEN 

Schrijf in de ballonnen de namen van vrienden of familieleden die 
omgekomen zijn. Je mag iets over ze zeggen of een tekening maken. 

 

 

  

 



 

11 
 

 

GOD ZORGT VOOR MIJ 
Hoewel verlies ons verdrietig kan maken, als we weten dat God 

voor ons zorgt, maakt dat ons blij!  

(Teken een manier waarop God voor jou zorgt.) 
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SCHRIJF EEN GEBED OM GOD TE DANKEN DAT 

HIJ VOOR JE ZORGT 
 

Lieve God,  

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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GOEDE DINGEN DIE IK KAN DOEN 
 

Als we ons verdrietig voelen, zijn er goede dingen die we 

kunnen doen om ons beter te voelen. 

 

Omcirkel de twee dingen die jij het fijnst vindt 

 

EEN TEKENING MAKEN  

OM HULP VRAGEN 

UITHUILEN 

BIDDEN 

GAAN WANDELEN 

MET EEN VOLWASSENE PRATEN 

MET EEN VRIEND(IN) SPELEN 

EEN LIED ZINGEN

 

Schrijf je ideeën op: 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________ 
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DINGEN DIE ME BETER LATEN VOELEN 
 

Teken de twee dingen die jou het meest zouden helpen om je beter te laten 

voelen. 

. 
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HET HELPT OM MIJN VERHAAL TE VERTELLEN 
 

Denk na over wie je het liefst zou willen vertellen wat er met jou gebeurd is 

tijdens de oorlog en de vlucht. Maak een tekening van die persoon terwijl 

hij/zij naar jouw verhaal luistert.  
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JEZUS HELPT MIJ! 

Jezus zegt: “Nooit zal ik je afvallen,  

nooit zal ik je verlaten.” (Hebreeën 13:5) 

 

Teken een mooie rand om deze pagina en schrijf een lied of gedicht dat laat 

zien hoe Jezus je kan helpen om je niet bang of alleen te voelen. 

 

 

 

 

  
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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JEZUS HEEFT EEN SPECIAAL PLAN VOOR MIJN LEVEN! 

Maak een tekening van wat je nu wil doen en wat je wil doen als je later 

groot bent. 
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GODS PRACHTIGE BELOFTE VOOR MIJ! 
 

Maak een mooie rand om de tekst. 

Leer dan dit vers uit je hoofd. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mijn plan met jou staat vast – spreekt de Heer. 
Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk: 
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

(Jesaja 29:11) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De moeilijke dingen die je hebt meegemaakt, hebben je sterk gemaakt. Jij 

hebt Gods liefde voor jou op een bijzondere manier ervaren. Je hebt hoop! 
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Dit boek is aan mij gegeven door vrienden die willen dat ik weet dat ik heel 

bijzonder ben en dat God van me houdt en dat hij prachtige plannen voor me 

heeft. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


